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1 Waarom wij iets over de eerste christenen schrijven

Als wij over de eerste christenen schrijven, dan is het doel niet alleen maar te beschrijven hoe ze leefden en 
hoe ze dachten. Dit onderwerp is eerder als een uitnodiging bedoeld om erover na te denken waarom de 
eerste christenen zo leefden.

Vandaag de dag hoort men vaak de mening, dat men, in de omstandigheden van het hedendaagse leven, 
niet meer zou kunnen leven zoals de christenen in de tijd van het Nieuwe Testament. Andere zeggen, dat 
de mensen in de vroege kerk alleen in hun eerste geestdrift en enthousiasme hun leven op zo een intense 
manier met elkaar deelden. Wij willen graag laten zien, dat het leven van de eerste christenen een 
voortzetting was van wat de discipelen van Jezus in het leven van hun meester zagen. Zij begrepen dat ze 
door de toewijding van Jezus werkelijk konden zien, hoe wij God moeten dienen en dat het volgen van Jezus 
precies dát betekent: bereid te zijn het hele leven net zoals Hij voor God, voor de broeders en voor de groei 
van het rijk van God in te zetten, wat het ook kost met betrekking op je eigen leven.

Het zondags- en hobby-”christendom” van vandaag de dag is geen noodzakelijk resultaat van veranderde 
maatschappelijke omstandigheden. Het is eerder een uitdrukking van het feit dat mensen weliswaar op de 
één of andere manier in de hemel willen komen, maar niet bereid zijn op de smalle weg te lopen om Jezus 
te volgen. Ook in de tijd van Jezus waren er mensen met zo een houding, en hij waarschuwt ze:
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